
Lezing “de geschiedenis van het schaken”. 
 
Op 30 juni heeft Harry van der Pol voor 10 aandachtige 
toehoorders een lezing gehouden over de geschiedenis van het 
schaken. 
Deze lezing verdiende meer toehoorders, maar waarschijnlijk 
hebben het warme weer en wereldkampioenschapvoetballen 
ervoor gezorgd dat dit aantal lager was, dan gehoopt. 
Harry leidde ons deskundig, middels diverse afbeeldingen, 
vanuit het oude India naar het hedendaagse schaken,  

Ondertussen kwamen verschillende onderwerpen aan bod, 
zoals de verandering en namen van de stukken, 
computerschaak, wereldkampioenen, etc.. Ook liet hij een 

mooie foto zien van hem als 17-jarige (met andere bril  ) 
tegen grootmeester Hein Donner. De lezing werd afgesloten 
met een mooi schaakprobleem, mat in 16. 
 
Een mooie plezierige lezing, waarvan men ook nog wijzer 
wordt. 

Want weet U waar het spleetje van de loper vandaan komt?  
Als U was geweest, wist u nu het antwoord hierop. 

WJ (Pim) du Chatinier 


